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Vrijdag 2 augustus 

Het was warm om niet te zeggen heet. 

Om negen uur waren de ouders van Gilia samen met Gilia en Siewert 

al op het kantoor van Tendens in Arnhem. 

Paul was er ook al en even later kwam Gustav er ook al aan. 

 

Om tien uur hadden we alle 

bagage in het busje en konden 

we gaan rijden. 

Eerst nog naar Veenendaal, 

parkeerplaats Mac Donalds. 

 

Ook hier werd de bagage in geladen van Arthur,Henno en Francis en 

gingen we op reis naar de Harz. 

 

 

 

 

Het was ver en  

heet! 30⁰C.Maar er zat airco in het busje. De 

temperatuur in het busje viel wel mee. 

 

 

 



 

De verkeersdrukte viel ook erg mee. 

 

 

 

Onderweg hebben we vier keer  

gestopt o.a.voor lunch en plassen.Tijdens 

de stops merkten we hoe heet het werkelijk was. 

 

Rond zes uur arriveerden we bij 

ons onderkomen de 

“Heksenketel” in Neuwerk in de 

Harz. 

 

 

 

We werden verwelkomt door Wieger en Kris de beheerders en 

eigenaars van de “Heksenketel”.   

                                                                         

 

 

Het onderkomen was een gezellig huis met een grote diversiteit van 

kamers. Het stond ons gelijk aan. 



Het was wel lastig om met het busje voor de deur te komen. 

 

We hadden al saus voor de 

macaronie mee genomen,die 

opwarmen en pasta koken,met een 

half uur zaten we aantafel heerlijk 

te smullen.Een toetje was er 

ook!Een heerlijk diner. 

 

 

’s Avonds het koelde al wat af, ook nog koffie en bijtijds naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 3 augustus 

Arthur was wel heel erg vroeg op.Hij liep wat rond en keek bij de 

brug in aanbouw en liep een stukje de weg op. 

Druk inzichzelf pratend.  

 

Maar er was ook iets anders aan de 

hand.Op de plek waar we wilden 

gaan ontbijten werden slingers 

opgehangen,lekker buiten in de zon. 

 

Gustav was jarig en toen hij naar buiten 

kwam hebben we hem uitbundig toe 

gezongen en gefeliciteerd.   

 

 

 

 

 

Reina had al om acht uur de koffie klaar en bleef de hele week zo! 

Verder lieten we het maar gebeuren,het was vakantie en gisteren 

hadden we een vermoeiende dag. 

Wel moest er voor eten gezorgd worden,dus gingen we met z’n allen 

naar de supermarkt in Elbingerode.Reina deed de boodschappen en 

wij duwden de karretjes. 



 

 

 

 

 

 

 

Thuis in de “Heksenketel”kregen we een bakkie soep en een pistolet 

waar we van smulden. 

Na de lunch zijn we naar Blankenburg gereden om kaarten te kopen 

voor het thuisfront,maar alles was dicht op zaterdagmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overigens was het een leuk stadje 

met veel vakwerkhuizen. 

 



Toch maar een terrasje gepikt 

en de omgeving verkend. 

 

 

 

Reina kookte en Arie hielp en in korte tijd stond er een heerlijk 

maaltijd voor ons klaar een salade met krieltjes en hamburgers en 

een toetje. 

Na het eten zijn Siewert, Arthur en Arie het bos achter het huis in 

gelopen en hebben een flinke wandeling gemaakt. 

 

 

Bij thuiskomst was er koffie met gebak 

vanwege de verjaardag van Gustav. 

 

 

En weer maakten we het niet al te laat en gingen slapen na een 

heerlijke eerste vakantiedag. 

 

 

 

 

 



Zondag 4 augustus 

Ook vandaag was Arthur de eerste,maar het weer was mooi en de 

vissen in het watertje de Bode zwommen onder zijn toezicht gewoon 

door. 

Reina bakte broodjes en we hebben heerlijk ontbeten,eitje er 

bij,mmmmmmmm! 

Na het eten gingen we wandelend onderweg naar de Blauwe zee.Een 

fijne wandeling langs bospaden en een kleinstukje langs de weg. 

Het was druk daar met veel jonge mensen en gezinnetjes uit de 

directe omgeving die verkoeling zochten in het blauwe meertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de zelfde route terug gewandeld en ontspannen de lunch 

gebruikt. 

In de middag togen we naar de grotten in Rübeländer:De 

Hermannshöhle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Met een hele groep liepen we tot diep in de berg onder leiding van 

een gids en kregen uitleg over het ontstaan van het een en ander in 

het duits op een rondleiders toon. Het was wel bijzonder om al de 

vormen van druipsteen te zien. Waterdieren die omdat het altijd 

donker is daar, geen ogen hebben.  

Het was ook heerlijk om  weer uit de grot buiten te zijn. 

Naderhand hebben we ons thuis omgekleed en konden we uit eten 

gaan. 

 

 

 

 



 

 

Het was even zoeken maar in Elbingerode vonden we een restaurant. 

 

 

 

 

 

 

Veel namen een schnitzel,maar  

 

 

 

 

 

Reina een forel en Gilia en Siewert een kipgerecht met pasta.Onder 

het eten hebben we ook nog liedjes gezongen. 

Toen we thuis kwamen gingen we nog even door met zingen.Reina 

zorgde voor koffie. 

Echter al snel gingen de eersten naar bed en was het toch vroeg stil 

in de “Heksenketel” 

 



Maandag 5 augustus 

Het brood was op, dus om acht uur gingen Paul,Siewert en Arie al 

naar de supermarkt voor inkopen. Dat werd weer een kar vol. 

Iets later dan verwacht waren we pas weer terug.  

 

 

 

 

 

De 

tafel buiten was gedekt,het was schoon weer zou Francis zeggen,dit 

was vakantie voluit.  

Vandaag gingen we naar de “Hexentanzplatz”bij Thale,the place to 

be, voor toeristen. 

 

 

 

 

 

Een plein met bronzen beelden van heksenfiguren,  



Verder restaurants, souvenirwinkeltjes, aanzichtkaarten, dierentuin, 

rodelbaan en eettentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we daar aan kwamen was het een run op de postkaarten,want 

het thuisfront had nog steeds geen bericht uit de Harz. 

 

 

 

Op een terras ter plekke kaarten geschreven dan was dat maar 

gebeurt. Brievenbus was er ook. 

Klaar!! 

 



En toen de billen van de hex,daar moesten we allemaal even 

aanzitten(???)  

 

 

 

 

 

 

Grappig bedacht. 

 

Zelfs een bus met bejaarden ging gezamenlijk met de blote kont van 

de hex op de foto. 

 

 

 

 

Gustav en Siewert wilden wel in de rodelbaan.Je moest die glunder 

gezichten zien na afloop van de rit. 



 

Als lunch namen we allemaal een hotdog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maakten nog een ritje met huifkar en toen was het alweer tijd 

om naar huis te gaan want er moest gekookt worden. 

 

Wel maakten we eerst nog een ritje door de omgeving. 

 

 

 



Arie maakte romige zuurkoolschotel met shoamavlees,rozijnen, 

aardappel puree en afgemaakt met geraspte kaas. 

 

 

 

 

 

 

Gesmuld hebben we. 

 

 

 

 

 

Na het eten met een klein groepje gewandeld.Bij thuiskomst was er 

koffie.Een spelletje van Gustav gespeeld tijdens de borrel. 

En toen naar bed!!!!!!!!! 

 

 

 

 



 

Dinsdag 6 augustus 

Lekker zonnig weer .Op terras ontbeten.Zo gaat het nu al heel de 

week.Heerlijk!! 

Rustig alles ingepakt voor het Wildwest gebeuren,water,lunchpakket, 

regenkleding(je weet het maar nooit).De weersverwachting was 

somber maar toch bleef het weer  tot de avond mooi! 

 

 

 

 

 

 

Op het wildwest park was alles in stijl opgebouwd.Er reden ruiters 

met paarden rond en huifkarren getrokken door paarden. 

 

 

 

 

 

 

 

En de hele dag door shows. 



       

Al snel was daar de eerste show: 

 

 

 

 

 

Hunde und Pferdeshow in der Crazy Horse Show Arena 

Een vrouw deed kunstjes met een hond en een ruiter sprong met een 

dubbel span paarden door vuur.Later op de prairie hebben we ons 

lunchpakket opgegeten.De volgende show was ook al bezig: 

 Een man die  messen en bijlen naar ballonnen wierp op een wand 

voor hem. 

Niet veel later weer de : 

Colt & Peitschenshow mit Lightning Kid und Tricklassoshow 

 mit Miguel la 

Riata 

Een lasso en revolvershow. 

 

 

 

 



Het werd al met al een drukke dag. 

 

Op de terug weg nog langs de 

supermarkt en ook nog een terrasje 

en toen door naar de “Heksenketel”. 

 

 

Voor de pannenkoeken met een 

vruchten toet. 

 

 

 

Bij de koffie onweerde het. 

Toch maar bij tijds naar bed.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 7 augustus 

Na de regen van de vorige avond is de lucht mistig geworden.En we 

wilden met het treintje naar de top van de  Brocken.Een lange rit met 

het stoomtreintje.Onder weg mooie uitzichten en als het heel helder 

is kun je Berlijn zien liggen.Dat allemaal was nu niet mogelijk. 

We zijn na het ontbijt naar Wernigerode gereden voor een bezoek 

aan het miniaturenpark Kleiner Harz. 

Onder weg er heen werden we wel drie keer omgeleid van wege 

onderhoud van de weg, waardoor het een fikse rit werd. 

In de stad zagen we geen aanwijzingen naar mini Harz en een 

voorbijganger wees ons de verkeerde weg zodat we op een industrie 

terrein terecht kwamen bij een chocolade fabriek. 

Een langs lopende vrouw 

informeerde ons over de verdere 

route, maar melde langs haar neus 

weg,dat hier in de fabrieks winkel 

heel voordelig hele lekkere 

chocolade te koop was.Mini Harz 

werd snel vergeten en wij kwamen 

met volle tassen chocolade thuis. 

 

 

 

 

 



Na de lunch een boottocht op een stuwmeer.Het was een rustige 

tocht.. 

 

 

 

 

 

Aan boord gebruikten we nog een consumptie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg nog even langs de Aldi voor de laatste 

boodschappen. 

 



Reina toverde weer 

een heerlijke maaltijd 

met veel gezonde 

groenten,heerlijke 

aardappels en 

hamburgers en ook 

nog een lekker toetje.  

 

 

Met Siewert en Gustav een wandeling door Neuwerk gemaakt, 

 

 

 

 

 

 

 

Bij thuiskomst koffie. 

 

 

Een toch wel drukke dag met veel niet gelukte plannen,maar ieder 

vond het leuk!  Het is uit eindelijk vakantie !!!!!!!!!!!!! 

 

 



Donderdag 8 augustus 

Bewolkt maar lekker zacht weer. Ontbeten en snel weer onderweg. 

We hadden ook voor de laatste vakantiedag een druk programma. 

Eerst naar de glasblazer “Harzkristall”.  

 

 

 

 

 

We kwamen daar in een overvloed 

van glazen voorwerpen 

 

 

 

 

En ook een speciale 

afdeling met 

kerstspullen van 

glas. Heel 

bijzonder! 

 

Maar wij kwamen 

voor het glasblazen. We kregen een rondleiding 



waar bij werd uitgelegd waar glas van gemaakt wordt met aan het 

einde van de rondleiding een demonstratie glasblazen. 

 

We mochten zelf onder begeleiding een ballon blazen. Dat stond 

onze Wiegert wel aan,hij blies zijn wangen bol.Goed hoor! 

 

We aten hier nog 

een broodje en 

gingen verder met 

het busje door het 

Duitse vlak land naar 

Quedlinburg. 

 

 

 

 

Hier nog even shoppen tot slot van deze vakantie. 

 

 

Het was een hele 

mooie binnenstad 

met veel 

vakwerkhuizen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niet iedereen wilde shoppen,dus verdeelden we de groep,Henno en 

Francis  bleven met Arie op een terrasje zitten terwijl de anderen 

winkels gingen bekijken. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Toen de groep weer compleet was hebben 

we de plaatselijke kerk nog 

bewonderd.Paul en Reina staken hier een 

kaarsje op. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu was het langzamerhand tijd 

geworden om te gaan eten. 

We hadden nog een etentje tegoed. Door 

gereden naar Friedrichsbrunn. 

 

 

 

In het restaurant van de blonde 

Katharina hebben we heerlijk gegeten. 

 

 

Voldaan reden we terug naar de “Heksenketel”. Thuis gekomen was      

er koffie met roomsoesjes. 



 

Wieger en Kris kwamen afscheid nemen van de groep maar bleven 

nog even terwijl Reina de vakantie diploma’s uitreikte. 

 

 

 

 

 

 

Nog gezellig bij elkaar gezeten en toen snel naar bed voor (helaas) de 

laatste nacht in de “Heksenketel”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 9 augustus 

Vroeg opgestaan, de laatste spullen zoals handdoek en tandenborstel 

ingepakt. Koffer naar beneden gesjouwd en voor het huis gezet. In 

alle rust het laatste ontbijt gebruikt lunch pakket voor onderweg 

klaar gemaakt.Iedereen hielp mee om de koffers naar het busje te 

brengen. 

Om half negen reden we weg van dat heerlijke onderkomen “De 

Heksenketel”.Met weemoed keken we naar de in middels voor ons 

zo vertrouwde en bekende omgeving.En na 15 km bij Blankenbrugge 

gingen we de snelweg op en begon de lange rit terug naar Nederland. 

Na vier stops voor lunchen en plassen 

en op de kaart kijken reden we om 

kwart over drie het parkeer terrein van 

Mac Donalds in Veenendaal op. 

Arthur en Henno werden hier 

opgehaald door de broer van Arthur 

en onze Belg Francis door z’n vader. 

Doorgereden naar het kantoor in Arnhem. 

Ook daar stonden familie en of vervoer klaar om de overige naar huis 

te brengen. 

 

 

 

 

 



 

En daar stonden Reina en Arie vermoeid maar voldaan en met heel 

veel  fijne herinneringen aan jullie. 

 

 

 

 

 

 

Bedankt !! Jullie waren een geweldige groep!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

    

Dag……dag……dag……dag……dag……dag……dag……dag……dag! 


